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7 juli 2024




Welkom

Openingslied ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ (Alles Wordt
Nieuw llI, 19)

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,

vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,

kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.



Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Openingswoord
Een vader vertelt - 1

Tussenzang ‘De kracht van uw liefde’ (Opwekking 488)
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust, bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.
Refrein

Een vader vertelt — 2

Herinnering aan de zandbak

Zingen ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’

(Elly en Rikkert)
Zoals klei in de hand van de pottenbakker



Zo ben jij in mijn hand zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak |k jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij Here God

Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij Here God

U weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak |k jou een vat tot Mjin eer

Kneed mij Here God

'K Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij Here God

U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen O Heer

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

Evangelielezing Marcus 6: 1 -6

Acclamatie na de evangelielezing
ledereen die wil leven,

moet zichzelf durven geven.
Moet zijn weg gaan,

met velen als werd voorgedaan.

Een vader vertelt - 3




Overdenking — Het verschil tussen een smoothie en een
vruchtenmix

Zingen ‘Morgen zal het anders zijn’
Er gaat een wereld voor je open, : ,
zonder kaart, zonder kompas.
En dan moet je keuzes maken, :
welke weg moet je dan gaan.

Denk dan aan alles wat je meekreeg,
van de mensen om je heen.

En heb vertrouwen in jezelf,

heb vertrouwen in jezelf.

Refrein

Morgen zal het anders zijn,
je zult nog heel veel leren,

en Hij zal toch altijd bij je zijn.
Je kunt je tot Hem keren.

Ja je hebt je woord gegeven,

je wilt met Hem verdergaan.
Ook zijn Geest heb je ontvangen,
Hij beschermt je geeft je raad.

Ja God neemt je in Zijn armen,
en Hij sterkt je in’ t geloof.

En heb vertrouwen in jezelf,

heb vertrouwen in jezelf.

Refrein
Een vader vertelt — 4

Collectelied ‘Wij bijeen net als toen’
Wij bijeen, net als toen, vragen God dat Hij stormenderhand.



Ook met ons weer zal doen, wat Hij deed in die stad van dat
land;
weer vrijuit gaan leven, opnieuw open gaan.

Refrein

ledereen, vreemdeling vriend zijn één,
raken in brand van Zijn Geest,

bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,

vinden elkaar in Zijn Geest op dat feest

Als een vuur in 't veld grijpt de Geest om zich heen in dat land,
en gedood met geweld wordt zijn faam als een uitslaande
brand:

vuur vlamt in de harten, er zal warmte zijn!

Refrein

Spreken wij, net als daar, taal van liefde geént op Zijn woord,
dan verstaan wij elkaar en wordt ieder van harte gehoord:
blij wondere woorden, 't is Gods eigen taal.

Refrein 2x

ledereen, vreemdeling vriend zijn één,
raken in brand van Zijn Geest,

bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,

vinden elkaar in Zijn Geest op dat feest,
op dat grenzeloos feest.

Gebeden

Slotlied ‘Harmonie’
Ons samenzijn in nu voorbij,



wat heeft dit weer gezegd voor mij,

een tijd van zingen en gebed

alles in een rij gezet of...

Is het meer dan dat geweest,

wat is het dat ik heb beleefd,

't samenzijn rond brood en wijn,

samen door Gods woord verbonden zijn.

Harmonie, harmonie, heel ons leven harmonie.
Niet meer naast maar met elkaar,
is het leven steeds de moeite waard.

We waren in dit huis bijeen,
niemand voelde zich alleen,

want door woord en door gebaar,
groeien mensen naar elkaar en...
Leven in verdriet en vreugd,
maken van de nood de deugd,
brengt ons allen heel erg dicht,
samen in harmonisch evenwicht.

AN\S

Harmonie, harmonie, heel ons leven harmonie.
Niet meer naast, maar met elkaar

geeft ons leven steeds meer waarde.
Harmonie, harmonie, heel ons leven harmonie.
Niet meer naast, maar met elkaar

is het leven steeds de moeite waard.

Zegenbede

Toegift ‘How deep is your love’ (Beegees)
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